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OVERDENKING

Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het j = :
eeuwige leven? Lucas 18 18 e.v. | J

Waarom noem je me goed, zegt Jezus op de vraag van een
hooggeplaatst persoon. God alleen is goed. De verzen leiden
het uiteindelijke antwoord in aan de rijke man die Jezus wil
volgen maar zijn rijkdom niet op kan geven. Hoe moeilijk is het
voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan, aldus Jezus.

We zijn geneigd om stil te staan bij die laatste woorden. Ze raken ons. Hoe zullen wij gered
worden? Wij zijn die rijken. Hoe zouden wij de rijkdom opgeven? Toch gaat het om de eerste
verzen. De man is een oprecht gelovige, hij houdt zich aan de wet. Dat is geen sinecure. Hij
kent de geboden en houdt ze. Als er al kritiek op de rijkdom is dan niet op rijkdom als zodanig.
Maar Jezus vraagt meer. Jezus vraagt de man om Hem te volgen.

Moeten we daar dan bij stil staan? Bij de navolging? Ongetwijfeld. Maar we moeten bij het begin
beginnen: alles begint met de terechtwijzing van Jezus. Waarom noem je mij goed? God is
alleen goed. De man wil het goede doen, en hoe bewonderenswaardig ook, misschien begint
daar het probleem, is dat onze grootste verleiding, Jezus’ woord duwt ons terug. Wie goed
denkt te kunnen zijn zou wel eens de zonde van de hoogmoed kunnen begaan groter dan God
te willen wezen. Zonder de noodzaak van goed zijn, goed doen af te wijzen, worden we op onze
plaats gezet. Alleen God is goed. Aan Hem hangt ons lot.

Voor mij leidt dit tot een zekere ontspanning, maar ook tot verdieping. We kunnen alles willen.
De kerk hervormen. De juiste dingen doen. Alles begint bij God en bij de aanbidding van Hem.
Het goede doen volgt dan vanzelf. Dat kan niet anders. We worden tot navolging geroepen.
Maar de spanning is ervan af. Het eeuwig leven dan? Bij God is alles mogelijk.

IMPRESSIE VAN HET WERK

Uitnodiging tot gesprek

Afgelopen maand was ik bij een werkochtend met de titel: Not in my Backyard. We leven in een
gepolariseerde maatschappij. Overal waar asielzoekerscentra dreigen te komen, krijgt de
overheid met boze inwoners te maken: Not in my Backyard, ofwel: geen AZC in mijn buurt.
Overal klinken dezelfde bezwaren: het zijn gelukszoekers, ze pikken de huizen van mijn
kinderen in en ze verkrachten mijn vrouwen en dochters. Hoe ga je daar als kerkelijke
gemeente mee om? Hoe preek je? Wat betekent het dat de profeten opkomen voor wezen,
weduwen en vreemdelingen? De ochtend begonnen we met het lezen van Romeinen 12: 13
waar in de nieuwste vertaling staat: wees gastvrij maar waar ook kijkend naar het Grieks
gelezen kan worden: jaag de liefde voor de vreemdeling na. Er is nogal wat aan de hand in
onze samenleving. In onze kerk leeft angst voor polarisatie. Wanneer voelen we de urgentie om
te spreken? Op de ochtend werd gezegd dat alles begint met presentie. Vanuit die presentie
dringt het spreken zich op. Ikzelf heb het boek van Mariann Budde op mijn bureau liggen: Durf
moedig te zijn. Zij beschrijft momenten waarop zij wel moest spreken. Wie leest met mij mee?
Hoe ga je voor, letterlijk en figuurlijk? Laat even horen of je wel in gesprek wil, dan prikken we
een datum.

NICEA

In mijn bericht heb ik vaker gewezen op de herdenking van 1700 jaar concilie van Nicea. Op 14
juni is er om 14.00 uur een herdenking in de Sint Janskerk in Gouda waar u ook van harte voor
bent uitgenodigd. 1700 jaar geleden kwamen christenen uit de hele bekende wereld bij elkaar
om op een kerkvergadering eenheid te zoeken. Uiteindelijk kwamen zij tot de geloofsbelijdenis
die wij die van Nicea noemen. De eenheid hebben we niet vast kunnen houden. Christenen
vinden het moeilijk om samen te belijden en samen te vieren. Toch bindt de geloofsbelijdenis
ons nog steeds. De herdenking van Nicea roept ons op om in een wereld die zo verdeeld is —
het lijkt iedere dag wel erger te worden — om de verdieping van de eenheid te zoeken. (zie ook
de website van de raad van kerken)

MIXED ECOLOGY

Als classispredikanten lezen we het boek ‘Mixed Ecology’ van Ed Olsworth — Peter. In dit boek
pleit hij voor goede banden tussen traditionele gemeenten en pioniersplekken. Ik kan nog meer
dwarsverbanden noemen. In de classis zijn gemeenten die nog maar net gestart zijn — en ik
denk aan de laatste 30 jaar — die zeer gebaat zouden zijn aan goede contacten. Maar ook
gemeenten die al 100 jaar of meer bestaan kunnen in geloof groeien als zij met andere
gemeenten zich zouden kunnen verbinden. Ik ben blij met de banden van een Nederlands —
Arabische gemeente in Utrecht met een van de wijken. En ik zoek naar meer connecties. Ook
het leiderschap kan groeien. Zo was ik in een gemeente die onderzoekt of ze lichter verder kan
en hoe dan. Ook gemeenten in VINEX-locaties hebben een heel eigen inbreng in het geheel der
kerk. Samenwerking wordt vaak gezien als een mogelijkheid om voort te kunnen. Maar
samenwerking is veel meer. Wie doet ermee? Reken er maar op dat ik bij u aanklop.

Tijdens een gesprek dat ik had in een gemeente, vroeg een van de kerkenraadsleden: waarom
is er niet meer aandacht voor de groeiende gemeenten. Dat is een goede vraag. In
Gereformeerde Bondsgemeenten zie ik vooral groei door overkomst van mensen uit de
Gereformeerde Gemeenten. Gemeenten die groeien door aanwas van jongeren zijn er minder,
maar ze zijn er wel. In het Nederlands Dagblad riep Tijs van den Brink gemeenten op klaar te
zijn om zoekende jongeren te ontvangen. Ze zijn er. Wellicht is het interessant om het Engelse
rapport The Quiet Revival te lezen op de website van de Bible Society.

DAG VOOR KERKELIJKWERKERS EN

PREDIKANTEN

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nieuwe dag voor predikanten en kerkelijk werkers in
volle gang. Het mag langzamerhand wel een traditie genoemd worden: houd de datum vrij.
Woensdag 24 september zijn alle predikanten en kerkelijk werkers welkom in de Dom in
Utrecht. Deze keer staat de preek centraal: de kracht van de preek. Ik werd mij hiervan bewust
bij een lezing van een hoogleraar homiletiek die sprak over de macht die wij uitoefenen door
middel van onze preek. Wat doet de preek met jou?

Op de 24ste spreken dr. Theo Pleizier en Jan Sonneveld. Dr. Theo Pleizier werkt aan de PThU
en doet onderzoek naar de relatie van de preek met het pastoraat. Jan Sonneveld werkt als
tekstschrijver van politici en anderen. Hij gaat in op de vorm van de preek. Sonneveld schreef
een boek waarin hij vijf elementen onderscheid om waarachtig te spreken. 24 september om
10.00 uur in de Dom. Houd vast een plek in de agenda.

Via deze link kunt u zich opgeven. LINK

REGIOBIJEENKOMST VKB 23 JUNI 2025

DOORN

Kom naar de VKB regiobijeenkomst: inspiratie, ontmoeting en kennisdeling!
In juni organiseert VKB regiobijeenkomsten: inspirerende ontmoetingen voor kerkrentmeesters
in een eigentijds jasje gestoken. De eerste vier bijeenkomsten staan gepland, na de zomer zijn
de overige regio’s aan de beurt. Tijdens deze avond ontmoet je collega-kerkrentmeesters, leer
je van VKB-adviseurs en van elkaar. Ook krijg je inspiratie door lokale praktijkverhalen. Tijdens
elke bijeenkomst zijn we bij een lokale gemeente te gast. De lokale gemeente zorgt voor een
warm welkom; VKB zorgt voor een stevig programma vol praktische kennis in samenwerking of
in samenspraak met de classis van deze regio.
Naast inhoudelijke workshops is er ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en bezinning.
Datum & locaties

Di 17 juni,18.00 - 21.15 uur Noord-Holland - Taborkerk, Purmerend

Ma 23 juni, 19.15-22.25 uur Utrecht — Koningshof, Doorn

Wo 25 juni, 18.00 - 21.15 uur Noord-Brabant/Limburg, Agnus Deikerk, Waalre

Ma 30 juni, 19.15-22.25 uur Zuid-Holland Zuid, De Parel, Hardinxveld-Giessendam
De bijeenkomsten zijn gratis. Aanmelden kan via LINK. Je vindt hier ook meer informatie.
Samen bouwen we aan sterke gemeenschappen, geinspireerd door verhalen en
ervaringen uit de regio zelf. We zien je graag!

BEROEPEN EN MEER

Op 25 mei wordt proponente H.Westerink bevestigd tot predikant in de Johanneskerk in
Amersfoort.

25 mei neemt ds. H.J. Reinders afscheid van de Immanuélkerk in Driebergen. Op de eerste
Pinksterdag wordt hij bevestigd in de Petruskerk in Woerden.

Ds. E. Meijer neemt op 29 juni afscheid van de Hervormde gemeente Werkhoven
Ds. H. Mosterd wordt bevestigd op de eerste Pinksterdag in Leersum.

Prof. Dr. L.J. Koffeman, scriba van de AK in Amersfoort, kreeg een lintje. Onze hartelijke
felicitaties.

Ds. M.J. Tekelenburg nam een beroep aan naar de hervormde gemeente \Woerden, wijk
Centrum Oost.

De beide predikanten van Mijdrecht namen een beroep naar elders aan. Ds. E. Jansen gaat
naar Hoogeveen. Ds. E. Versloot blijft in de classis. Hij gaat 14 september naar Vinkeveen en
Wilnis.

Mw. L. Oosterom neemt afscheid als kerkelijk werker van de protestantse gemeente in De
Meern.
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