
Dit	zegt	de	HEER:
Vervloekt	wie	op	een	mens	vertrouwt,
wie	zijn	kracht	ontleent	aan	stervelingen,
wie	zich	afkeert	van	de	HEER.	Jeremia	17:	5

Jeremia	durft.	Harde	woorden	klinken.	Ik	durf	hem	niet	na	te
spreken.	En	toch	vraag	ik	me	af,	of	ik	niet	te	voorzichtig	ben
geworden.	Of	ik	niet	vaker	duidelijk	moet	zijn	over	de
machtigen	van	deze	aarde.	Of	wij	niet	duidelijker	moeten	zijn	in	de	kerk.	O	nee,	niet	dat	ik	het
gericht	zou	willen	regisseren.	Dat	is	niet	aan	de	kerk.	Maar	ik	zie	om	me	heen	hoeveel	macht
we	aan	mensen	geven,	blind	voor	de	machtswellust	van	die	mensen.	Moet	de	kerk	niet	als
Jeremia	duidelijkheid	verschaffen?

Ik	merk	ook	bij	anderen	de	behoefte	aan	duidelijkheid.	Laat	iemand	toch	iets	zeggen	over	al	het
onrecht	in	de	wereld.	Het	loopt	ons	soms	over	de	schoenen.	Het	was	niet	anders	in	de	tijd	van
Jeremia.	Of	is	onze	tijd	niet	met	die	van	Jeremia	te	vergelijken?	Waar	staan	wij?	Staan	wij	voor
een	ballingschap?	Is	er	nog	iets	te	keren?	Of	leven	wij	allang	in	de	ballingschap?	Welk	woord
zullen	we	dan	spreken	en	tot	wie?	Onder	profeten	was	ook	verschil.	Jesaja	was	een	heel
andere	profeet	dan	Jeremia.	In	plaats	van	harde	woorden	sprak	hij	vaker	de	mensen	ter
bemoediging	toe.

Wat	me	vooral	bezighoudt	is	de	opmerking	van	Jeremia	dat	het	leed	veroorzaakt	wordt	door	het
vertrouwen	op	een	mens.	In	vers	7	wordt	de	tegenstelling	geschetst:	gezegend	wie	op	de	HEER
vertrouwt.	Niet	op	de	mens	moeten	wij	vertrouwen	maar	op	de	HEER.	Dat	doet	mij	wat.	Daar
spreekt	Jeremia	tot	mij,	tot	ons.	Ik	vrees	dat	mijn	vertrouwen	niet	groot	genoeg	is.	Behalve	dat
wij	onze	hoop	niet	op	de	machtigen	moeten	stellen	is	er	nog	iets	anders	aan	de	hand.	Ik	vraag
u:	het	spreken	van	de	kerk,	is	dat	eerst	niet	tot	God	gericht?	Bidden,	klagen	wij	nog
hartstochtelijk	in	onze	diensten?	Zijn	de	voorbeden	het	centrum	van	onze	diensten?	Durven	we
met	elkaar	het	leed	van	de	wereld	te	benoemen	voor	God?

Het	heeft	allemaal	te	maken	met	een	analyse	van	deze	tijd.	Het	gaat	niet	alleen	over	het
spreken	van	de	kerk	tegenover	de	machthebbers.	Het	gaat	ook	om	onze	houding.	We	kunnen
grote	woorden	spreken	maar	als	die	woorden	niet	leiden	tot	een	ommekeer	van	onszelf,	dan	zijn
die	woorden	niets	waard.	Misschien	leven	we	wel	in	ballingschap.	De	kerk	is	klein	geworden,
christenen	weinig	in	getal.		De	kerk	heeft	weinig	in	te	brengen.	Tegelijkertijd	hebben	we	een	niet
te	overschatten	macht	als	burgers	van	een	levende	democratie.	We	hebben	de	stemmingen
maar	net	achter	ons.
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We	moeten	onze	positie	bepalen:	in	de	kerk	en	in	de	maatschappij.	Van	Jezus	Christus	werd
gezegd	dat	Hij	de	weg,	de	waarheid	en	het	leven	is.	Voor	mij	betekent	dat,	dat	de	weg	een	deel
van	Zijn	wezen	is,	een	mogelijkheid	door	Hem	gewezen,	een	toekomst	door	Hem	beloofd.	Zo
mag	ik	gaan	met	de	HEER:	tijden	van	droogte	deren	mij	niet.	Want	ja,	we	leven	in	een
steenwoestijn,	een	ballingschap	maar	nee,	dat	is	niet	het	allerlaatste	woord.	Het	laatste	woord
komt	van	Hem.	Iedere	zondag	mag	ik	dat	weer	beamen.	

IMPRESSIE	VAN	HET	WERK

In	Veenendaal	Oost	werd	een	nieuwe	kerk	geopend:	Oosterheem.	Dankbaarheid	stond	voorop
dat	 het	 gelukt	 was	 om	 een	 gebouw	 voor	 de	 wijk	 neer	 te	 zetten.	 Het	 werd	 een	 betekenisvol
gebouw	met	een	mooie	uitstraling,	deel	van	de	wijk	en	toch	ook	weer	helemaal	anders.	Samen
met	de	voorzitster	van	de	classis	was	 ik	aanwezig	bij	de	opening.	Dr.	Van	Ekris	sprak	enkele
woorden.	 Veenendaal	 ligt	 op	 de	 Biblebelt.	 Toch	 heeft	 ook	 Veenendaal	 te	 rekenen	 met	 de
secularisatie.	 We	 zullen	 ons	 daar	 allemaal	 toe	 moeten	 verhouden.	 Ondertussen	 is	 het
bemoedigend	om	te	zien	dat	er	plekken	zijn	waar	gebouwd	kan	worden.	Naast	Veenendaal	zijn
daar	Woudenberg	en	Utrecht	waar	de	Nieuwe	Kerk	een	derde	kerk	in	Zuilen	plantte.	Sommigen
kijken	daar	jaloers	naar.	Voor	anderen	is	het	een	bemoediging:	het	werk,	de	kerk	stopt	niet.

In	 de	 hervormde	 gemeente	 Lage	 Vuursche	 werden	 ze	 blij	 verrast:	 een	 Bijbel	 die	 al	 30	 jaar
geleden	 gestolen	 was,	 werd	 door	 aanhoudend	 speurwerk	 van	 de	 organist	 hervonden.	 Op
zondag	20	maart	wordt	de	Bijbel	weer	op	de	kansel	gelegd.	

VEILIGE	KERK

In	de	landelijke	kerk	werken	twee	medewerkers	om	ons	te	helpen	een	veilige	kerk	te	zijn	en	te
blijven.	Op	onze	website	vindt	u	een	nieuwsbrief	van	hun	had:	link:		

GEESTELIJK	VERZORGERS

	Op	23	april	is	er	een	ochtend	gepland	met	geestelijk	verzorgers.	Geestelijk	verzorgers	hebben
een	bijzondere	taak.	Als	we	het	over	secularisatie	hebben,	dan	zijn	zij	wel	de	eersten	die	daar
mee	te	maken	krijgen.	Geestelijk	verzorgers	krijgen	een	uitnodiging	voor	zover	hun	e-mailadres
bekend	is.	Ook	leden	van	begeleidingscommissies	zijn	van	harte	welkom.	We	zijn	te	gast	op
een	locatie	van	Charim,	de	Meent,	Grote	Beer	10	in	Veenendaal	van	10.00	uur	tot	12.00	uur.
Geestelijk	verzorgers	van	Charim	delen	hoe	zij	werken	aan	verdere	professionalisering	van	het
vak	geestelijke	verzorging.	Na	een	korte	pauze	krijgen	Piet	Verhagen,	voorzitter	van	de
werkgroep	geestelijke	verzorging	in	de	gezondheidszorg,	en	Annemarie	Roding,
beleidsmedewerker	geestelijke	verzorging	van	de	PKN,	het	woord	over	het	onderzoeksrapport
geestelijke	verzorging	uit	2022.	Ben	jij	betrokken?	Geef	je	dan	op:	

PREKEN	VOOR	EN	DOOR	KERKELIJK
WERKERS

Kerkelijk	werkers	met	preekbevoegdheid	komen	ongeveer	4	keer	per	jaar	bij	elkaar	om	een
preek	te	bespreken.	Soms	doet	er	ook	een	predikant	mee.	Het	is	voor	iedereen	belangrijk	om
op	het	eigen	werk	te	reflecteren.	Preken	is	mooi	maar	vraagt	ook	veel.	Elkaar	houden	we
scherp.	De	volgende	bijeenkomst	is	29	mei	om	9.30	uur	in	de	Ontmoetingskerk	te	Maartensdijk.	

EEN	BERICHT	VAN	HET	COLLEGE	VOOR
BEHANDELING	BEHEERSZAKEN.	ANBI-
GEGEVENS	OP	UW	WEBSITE

De	colleges	van	kerkrentmeesters	en	diaconie	zijn	druk	bezig	met	het	opstellen	van	de
jaarrekening	2025.	Zoals	u	weet	moeten	de	cijfers	ook	gepubliceerd	worden	op	de	website.
Een	ANBI	(algemeen	nut	beogende	instellingen)	is	verplicht	om	bepaalde	gegevens	te
publiceren	en	deze	moeten	actueel	zijn,	een	up-to-date	beleidsplan	bevatten	en	het	KvK-
nummer	vermelden.
De	cijfers	over	2025	moeten	uiterlijk	1	juli	2026	op	uw	website	staan!	Mocht	uw	jaarrekening
dan	nog	niet	gereed	zijn	dan	kunt	u	concept	cijfers	publiceren.

GEZOCHT	LEDEN	VOOR	HET	CLASSICAAL
COLLEGE	VOOR	BEHEERSZAKEN

Ben	jij	een	(ervaren)	professional	op	het	gebied	van	(financieel)	beheer	van	organisaties?	Word
je	enthousiast	van	financiële	en/of	bestuurlijke	vraagstukken	bij	lokale	gemeenten?	Wil	je	jouw
talenten	graag	inzetten	binnen	de	Protestantse	Kerk?	Dan	kom	je	als	geroepen!
Nadere	info	op	onze	website.	Link

KERKBREED	GESPREK
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Op	20	april	in	de	Brugkerk	in	Amersfoort	vindt	er	een	kerkbreed	gesprek	plaats	over	financiële
transparantie	en	financiële	solidariteit	van	15.30	uur	–	20.30	uur.	Kerkrentmeesters	en	anderen
zijn	van	harte	uitgenodigd.	Dit	is	de	kans	om	samen	over	de	toekomst	van	de	kerk	te	praten.	In
dit	kerkbrede	gesprek	gaan	we	als	gehele	kerk	luisteren	naar	elkaar	en	wijsheid	delen	over	hoe
onderlinge	solidariteit	financieel	gestalte	kan	krijgen.	Meld	je	aan	om	mee	te	praten!

LUISTERRONDE.
Er	is	ook	een	luisterronde.	Tijdens	de	luisterronde	gaan	we	met	elkaar	in	gesprek	over
de	bovenplaatselijke	financiering	(quotum	en	de	solidariteitskas)	van	de	Protestantse
Kerk.	De	dienstenorganisatie	hoort	graag	van	u	hoe	u	hier	tegenaan	kijkt.	De	luisterronde	gaat
vooraf	aan	de	regiobijeenkomst	van	de	VKB.	Door	deze	combinatie	kunt	u	na	de	luisterronde	in
één	moeite	door	naar	de	regiobijeenkomst	van	de	VKB.	Als	u	wilt	deelnemen	aan	de	VKB-
regiobijeenkomst	en	ook	wilt	mee-eten,	moet	u	zich	daarvoor	aanmelden	bij	de	VKB.	
De	bijeenkomst	begint	om	15.30	uur	en	vindt	plaats	in	de	Dorpskerk	in	Nieuwegein	Noord.	

NIEUWS	VAN	DE	RINGEN

De	spiritualiteit	van	het	midden.
Ring-avond	Utrecht	op	21	april	in	de	Opstandingskerk	in	Houten
We	leven	in	een	spannende	en	soms	ook	onrustige	tijd.	De	samenleving	lijkt	verdeeld	en
polarisatie	steekt	de	kop	op	en	drijft	mensen	uit	elkaar.	Deze	ontwikkeling	is	ook	zichtbaar	in	de
politiek,	zowel	in	Nederland	als	daarbuiten.
Aan	onze	kerkgemeenschappen	gaat	deze	ontwikkeling	niet	voorbij.	Thema’s	die	in	de
samenleving	actueel	zijn,	leven	ook	in	de	gemeente.	Maar	hoe	gaan	we	om	met	verschillen	en
welke	rol	speelt	theologie	en	geloof	hierin.	Op	de	ringavond	willen	we	hierbij	stilstaan	middels
een	inleiding	en	gesprek,	met	als	titel:
De	spiritualiteit	van	het	midden	in	tijd	van	polarisatie	
Dr.	Kees	Bregman*	verzorgt	hierover	een	inleiding.	Hoe	om	te	gaan	met	tegenstelling	en
uitsluiting	en	wat	betekent	het	begrip	meerzijdige	partijdigheid	hierin?
Kees	Bregman	is	predikant	en	opleider	van	de	stichting	contextueel	pastoraat	in	Nederland.	Hij
is	verbonden	aan	de	Christelijke	Hogeschool	in	Ede	en	heeft	een	eigen	praktijk	in	contextuele
scholing	en	begeleiding.
We	hopen	met	deze	avond	inzicht	en	ondersteuning	te	bieden	aan	predikanten,	kerkelijk
werkers,	kerkenraadsleden	en	aan	eenieder	die	op	dit	thema	betrokken	is.
De	avond	vindt	plaats	op	dinsdag	21	april	in	de	Opstandingskerk	in	Houten,	Het	Kant	1.	(nabij
NS-station	Houten)

De	inloop	is	vanaf	19.30	uur	en	het	programma	begint	om	19.45	uur.	
We	hopen	je	te	ontmoeten	in	Houten.	Meld	je	aan	voor	15	april	bij	Bram	Schriever,
b.schriever@protestantsekerk.nl

Laat	je	niet	imponeren	door	wat	er	gebeurt!
Kerk-zijn	in	tijden	van	crisis.
We	leven	in	een	spannende	en	verwarrende	tijd.	In	de	samenleving	leeft	veel	onrust.
Autocratische	leiders	maken	de	dienst	uit.	Oorlogsgeweld,	klimaatontkenning,	leugens	die	als
waarheden	verkocht	worden	en	de	kwetsbaarheid	van	onze	democratie.	Het	is	niet
eenvoudig	alert	en	weerbaar	te	blijven.

Uitnodiging
Herkent	u	dit	en	wilt	u	zich	hierin	verder	verdiepen?
Dan	nodigen	we	u,	gemeenteleden	en	kerkenraadsleden	van	de	Ring	Amersfoort,	van
harte	uit	voor	een	inspirerende	avond	over	dit	thema	op	22	april.	Het	is	waardevol	om
ervaringen	te	delen	en	elkaar	te	ontmoeten	als	kring	van	Kerken	in	en	rond	Amersfoort.
Gastspreker
Gastspreker	deze	avond	is	ds.	Ad	van	Nieuwpoort
Van	zijn	hand	verscheen	in	het	najaar	het	boek	‘Buig	niet,	bijbels	tegengif	voor	nu’.	Hij
laat	hierin	zien	hoe	oude	Bijbelverhalen	ons	kunnen	helpen	mentaal	weerbaar	te	worden.
Deze	verhalen	zijn	volgens	Van	Nieuwpoort	bedoeld	om	onze	‘goedgelovigheid’	te	bevragen
en	ons	een	nieuw	perspectief	aan	te	reiken.	In	zijn	verrassende	duiding	van	het	Bijbelboek
Daniël,	gaat	hij	in	gesprek	met	Václav	Havel	en	Aleksej	Navalny.	Hij	laat	zien	hoe	de	verteller
alles	uit	de	kast	haalt	om	zijn	lezer	aan	te	moedigen	tot	zelfreflectie	en	verzet.	Mentale
weerbaarheid	begint,	volgens	Van	Nieuwpoort,	door	jezelf	vragen	te	stellen.	Buig	niet	toont	hoe
het	herlezen	van	Bijbelverhalen	ons	daarbij	kan	helpen.
Ad	van	Nieuwpoort	is	predikant	van	de	Haagse	Duinzichtkerk,	publiek	theoloog	en	schrijver
van	tal	van	boeken	op	het	snijvlak	van	Bijbel	en	actualiteit.

Uitnodiging	en	aanmelding	bijeenkomst	Ring	Amersfoort
Op	woensdag	22	april	2026
Tijd:	Inloop	vanaf	19.30,	aanvang	programma	is	20.00	uur.
Locatie:	Marcuskerk,	Asschatterweg	1,	3831	JJ	in	Leusden
Aanmelden	is	fijn,	het	helpt	ons	om	voor	voldoende	koffie/thee	te	zorgen.	Dat	kan
via:ariska.holland@kpnmail.nl	onder	vermelding	van:	Aanmelding	Ring	Amersfoort.

Ring-avond	Doorn	over	‘Weerbaarheid	van	de	kerk	in	tijden	van	onrust’	met	ds.	Kees	van
Ekris	op	dinsdag	19	mei.

Op	dinsdagavond	19	mei	is	er	een	ring-avond	van	Ring	Doorn	met	als	inleider	ds.	Kees	van
Ekris,	scriba	van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland.	Als	Ring	zijn	we	verheugd	dat	hij	bereid	is
deze	avond	te	verzorgen.

Het	onderwerp	van	de	avond:	‘Weerbaarheid	van	de	kerk	in	tijden	van	onrust’,	lijkt	helaas
een	zeer	actueel	thema	te	zijn.	Op	wereldniveau	zien	we	ontwikkelingen	die	ons	grote	zorgen
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baren,	maar	ook	in	ons	eigen	land	zien	we	een	klimaat	van	verharding,	onrust	en	tegen	over
elkaar	staan.
Er	gebeurt	veel	in	de	wereld	en	we	hebben	ons	overlevingspakket	klaar	staan,	maar	hoe	zijn	we
geestelijk	weerbaar	en	welke	rol	kan	de	kerk	daarin	vervullen?
We	hopen	velen	te	ontmoeten	omdat	we	menen	dat	het	een	thema	is	wat	ertoe	doet!	Natuurlijk
is	er	ook	ruimte	voor	ontmoeting	en	onderling	gesprek.

Naast	predikanten,	kerkelijk	werkers	en	kerkenraadsleden	zijn	ook	gemeenleden	van	harte
welkom.

De	avond	op	dinsdag	19	mei	vindt	plaats	in	de	Michaëlkerk,	Kerkplein	1	in	Leersum,
De	inloop	is	vanaf	19.30	uur	en	het	programma	begint	om	19.45	uur.	
We	hopen	je	te	ontmoeten	in	Leersum.	Meld	je	aan	voor	10	mei	bij	dhr.	Adri
Guijt,	aguijt1958@gmail.com			Tel:	06	43	100	330.	

BEROEPEN	EN	MEER

Van	de	gemeente	Amersfoort	ontvingen	we	een	bijzondere	uitnodiging	voor	een	symposium
over	psalmen.	Link:	

Ook	op	de	website	meer	informatie	over	een	avond	met	Rabbijn	van	Zeidler	georganiseerd	door
de	werkgroep	kerk	en	Israël	van	de	gemeente	Woerden	op	26	maart.
Link:
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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