
Wees	eensgezind;	wees	niet	hoogmoedig,	maar	zet	u	zelf	aan
tot	nederigheid.	Ga	niet	af	op	uw	eigen	inzicht.	(Romeinen
12:16)

Paulus	is	kort.	In	zijn	brief	geeft	hij	aanwijzingen	voor	het
christelijk	leven	in	staccato.	Miskotte	zegt	over	zijn
aansporing:	(…)	het	is	geen	voorschrift,	geen	gebod,	ook	geen
“evangelische	raad”	(in	de	klassieke	betekenis	van	die	term),	het	is	een	herinnering	en	een
oproep,	zich	te	herinneren	wat	er	van	Godswege	gebeurd	is	in	deze	wereld,	hoe	we	er
sindsdien	aan	toe	zijn,	hoe	we	in	de	gunst	zijn	bij	God.

Een	herinnering.	Niet	ieder	heeft	deze	herinnering.	Daarom	kunnen	de	oproepen	van	Paulus
niet	voor	iedereen	gelden.	Ze	gelden	wel	voor	ons	die	iedere	zondag	Gods	Woord	horen.	En	ze
brengen	ons	Jezus	in	herinnering	hoe	Hij	leefde,	wat	Hij	zei	en	deed.

Paulus	zegt	de	Romeinen	eensgezind	te	zijn.	Wat	zegt	hij	vandaag	tegenover	ons	als
christenen?	Eenheid	is	in	onze	kerken	soms	ver	te	zoeken.	En	dan	zeg	ik	het	nog	maar
voorzichtig.	We	nemen	elkaar	de	maat.	Niet	alleen	als	kerken	ook	binnen	de	eigen	gemeenten.
Maar	met	welk	recht?

In	de	media	is	verbazing	uitgesproken	over	de	aandacht	die	paus	Franciscus	heeft	gekregen,
ook	onder	protestanten.	Zou	het	de	herinnering	zijn	als	hij	de	voeten	waste	van	gevangenen?
De	keus	om	niet	in	een	paleis	te	wonen?	Tot	aan	Pasen	op	zijn	post	te	blijven?

Het	verhaal	van	de	Bijbel	voedt	onze	herinnering.	Daarom	blijven	wij	de	evangeliën	lezen.
Paulus	kende	Jezus	niet.	Maar	hij	herkende	Hem	toen	hij	op	weg	was	naar	Damascus.	En	het
waren	puzzelstukjes	die	op	hun	plaats	vielen.	Hij	herkende	Jezus	in	het	verhaal	dat	hij	als	Jood
meegekregen	had	van	een	God	die	zelf	nederig	werd,	die	als	een	minnaar	de	liefde	van	de
mensen	bleef	zoeken,	zelfs	als	zij	Hem	niet	volgden.

Moge	de	herinnering	onze	blik	scherpen	voor	het	Woord	in	deze	wereld.
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OVERDENKING

DAG	VOOR	PREDIKANTEN	EN
KERKELIJKWERKERS

Het	 is	een	traditie	geworden.	We	starten	het	nieuwe	seizoen	met	een	ochtend	 in	de	Dom.	Dit
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jaar	staat	de	preek	centraal.	Of	moet	 ik	zeggen:	de	overdenking.	 Ik	merk	dat	 ik	 in	gemeenten
kom	waarin	het	woord	preek	taboe	is	geworden.	Te	hoog?	Te	zwaar?	Ik	wil	daar	graag	over	in
gesprek.	Voor	mij	kan	mensenwoord	Gods	Woord	worden.	En	ik	zeg	met	nadruk	kan,	het	hoeft
niet.	Maar	de	eredienst	is	voor	mij	bij	uitstek	de	plek	waar	Gods	Woord	geschiedt.	Dat	betekent
niet	dat	de	liturgie	een	heilige	zone	is.		Het	alledaagse	leven	komt	met	ons	mee	de	kerk	in.	En
dat	 is	 maar	 goed	 ook.	 Eredienst	 en	 het	 dagelijkse	 bestaan	 dienen	 op	 elkaar	 betrokken	 te
worden.	Het	zou	vreselijk	zijn	als	dat	niet	zo	was.	Gemeenteleden	vragen	niet	voor	niets	wat	het
geloof	op	maandag	te	zeggen	heeft.	Dominee,	heeft	uw	preek	mij	ook	iets	te	zeggen?	Daarom
mag	het	zo	zijn	dat	de	 liturgie	 leeft	van	dialoog.	En	niet	alleen	van	predikant	en	gemeentelid.
God	zelf	wil	 zich	naar	mijn	overtuiging	 in	de	eredienst	 laten	ontmoeten.	God	en	mens	zijn	 in
gesprek.	Er	wordt	uit	de	Bijbel	gelezen.	Maar	er	wordt	ook	geantwoord:	in	liederen	en	gebeden.
De	preek	 is	 samengebalde	Gods	ontmoeting:	Zijn	woord	en	het	 onze	 komen	dicht	 bij	 elkaar.
Een	garantie	voor	de	ontmoeting	 is	niet	gegeven.	Maar	er	kan	 iets	moois	gebeuren.	Mens	en
God	kunnen	dicht	bij	elkaar	komen.

Zo	gesproken	drukt	er	een	zware	last	op	de	schouders	van	degene	die	preekt.	Hoe	hervind	ik
de	lichtheid,	als	ik	niet	geloofde	dat	Hij	het	mij	in	de	mond	wil	geven.

Komt	allen	en	praat	mee	op	woensdag	24	september.	Om	half	 tien	staat	de	koffie	klaar	 in	de
Dom	in	Utrecht	en	om	10.00	uur	beginnen	we.	Natuurlijk	eindigen	we	met	een	heerlijke	lunch.
De	classis	draagt	de	kosten.

Opgave	via	deze	link

	

JEUGD	EN	JONGEREN

Nog	een	paar	mooie	gesprekken	en	de	zomerperiode	breekt	aan.	Ik	merk	het	ook	in
gemeenten.	Het	kan	allemaal	een	tandje	minder.	Hier	en	daar	wordt	er	hard	gewerkt	om	kinder-
en	jeugdactiviteiten	te	organiseren	aan	het	begin	van	de	zomervakantie	of	juist	aan	het	slot.	In
de	classicale	vergadering	is	voorgesteld	een	avond	voor	jeugddiakenen	en	jeugdouderlingen	te
organiseren.	Het	is	mooi	werk	om	er	voor	de	kinderen	en	jongeren	te	zijn.	Vaak	proef	ik	grote
betrokkenheid.	Maar	het	kan	ook	eenzaam	werk	zijn.	Door	een	avond	te	organiseren	willen	we
elkaar	bemoedigen	en	enthousiasmeren.	Schrijf	9	oktober	vast	in	je	agenda.	We	zorgen	voor
een	programma	waar	ontmoeten	en	van	elkaar	leren	hoog	in	het	vaandel	staat.	Je	hoort	nog
van	ons.
	

CLASSICALE	VERGADERING

(Met	het	oog	op	de	gemeentebladen	hier	een	kort	verslag.)

Driemaal	per	jaar	vergadert	de	classicale	vergadering,	het	regionale	bestuur	van	de	kerk.	Naast
ontmoeting	en	bezinning	komen	de	zaken	van	de	kerk	op	de	agenda.	De	laatste	vergadering
leidde	prof.	H.	Van	den	Belt	de	bezinning	naar	aanleiding	van	zijn	boek	Geestspraak.	Hij	hield
ons	een	aantal	stellingen	voor:	(o.a.)	ik	lees	elke	dag	in	de	Bijbel,	de	Bijbel	is	onfeilbaar,	Gods
Woord	is	eeuwig.	Het	leverde	een	aantal	mooie	gesprekken	op.	Daarnaast	stonden	het
jaarverslag	van	de	classispredikant	en	het	beleidsrapport	2025	–	2029	op	de	agenda.	In	het
verslag	was	te	lezen	dat	de	sfeer	in	de	kerkenraden	meestal	erg	goed	is.	Soms	is	het	moeilijk
ambtsdragers	te	vinden	maar	de	ambtsdragers	die	er	zijn,	vinden	het	werk	een	verrijking.	In	het
beleidsrapport	werden	tien	pijlers	onderscheiden:	geloof	en	geloofsgesprek;	kerk	over	grenzen
heen;	leidinggeven	en	toerusting;	pioniersplekken	en	nieuwe	geloofsgemeenschappen;	krimp
en	samenwerking;	gebouwenvisie;	maatschappelijke	vragen;	participatie	van	jongeren;
digitalisering	en	financiën.	Wilt	u	meer	lezen,	Klik	[hier]	om	het	beleidsplan	te	downloaden.
De	classicale	vergadering	heeft	vertegenwoordigers	uit	de	provincie.	Maar	ieder	kerkenraadslid
is	welkom.	Tot	onze	vreugde	sluiten	mensen	van	diverse	kerkenraden	zich	aan.
	

TOERUSTING

In	het	beleidsrapport	kiezen	wij	voor	toerusting.	Daarom	ook	nadrukkelijk	de	uitnodiging	om
gemeenteleden	te	wijzen	op	de	training	Leiden	van	uitvaartdiensten.
In	het	najaar	wordt	deze	training	aangeboden	in	Apeldoorn,	zie	Leiden	van	uitvaartdiensten
door	gemeenteleden	|	Protestantse	Kerk	in	Nederland	Hier	en	daar	is	het	tekort	van	predikanten
en	kerkelijk	werkers	al	voelbaar.	Daarbij	komt	dat	de	formatie	in	veel	gemeenten	terugloopt.
Vandaar	deze	training.	Uitvaartdiensten	zijn	zo	belangrijk,	ook	als	de	familie	vervreemd	is	van
de	kerk	en	‘er	niets	aan	doet’.

	

BOEKEN	GESCHREVEN	DOOR	MENSEN	UIT
DE	CLASSIS

De	schoonheid	van	de	troost,	geraakt!	De	kunst	van	bewogen	worden
Het	boek	bevat	een	beschrijving	van	een	toerustingsbijeenkomst	voor	een	pastorale	commissie,
bestaande	uit	allerlei	tips	voor	bezoekwerk	en	een	luisteroefening	m.b.t.	het	thema	Troost.	Ds.

https://forms.office.com/e/UVEZMeknZV
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclassis-utrecht.protestantsekerk.nl%2Fdownload112%2FBeleidsplan%2520Classis%2520Utrecht%25202025-2029.pdf&data=05%7C02%7Cclassisscriba-utrecht%40protestantsekerk.nl%7C26a7df19e5474d0c2b9308ddadc125e6%7Cbfa454c29b7741b992c461fec3735209%7C0%7C0%7C638857768469823352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LLGaEDmvzUy%2Bga4Qw2iRkj6M5H2Zih8Jk8roiw3Ao7s%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotestantsekerk.nl%2Ftraining%2Fleiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden%2F%3F_gl%3D1*hjmq5g*_gcl_aw*R0NMLjE3NDczMDM4MTQuQ2owS0NRandvWmJCQmhEQ0FSSXNBT3FNRVpWcGRodnFXR1d4SDZqdEFwYW9ZWjg1VFJSalZESWpIVGlEcjlDMlIwNUprZUIzM290ZG5SNGFBb2lQRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTg1NjMzMDA4Ni4xNzQ1NDg2NjI0*_ga*MDg0MzFiMWYwMjAxMDQwNzA2*_ga_7XYMNZEFME*czE3NDk3MTI2MjQkbzQ5JGcwJHQxNzQ5NzEyNjI0JGo2MCRsMCRoMA..&data=05%7C02%7Ct.verhoeven%40protestantsekerk.nl%7C0e81ad4d33494071e6bd08dda981b52f%7Cbfa454c29b7741b992c461fec3735209%7C0%7C0%7C638853096730876360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BAevGggz7TB%2BwWmlD3dJ2IiLQQ9D985QhqZ2rPQClMI%3D&reserved=0


X Website

Fia	Oomen	(emeritus	ouderenpastor)	werd	enthousiast	over	hoe	bezoekers	zelf	hun
troostherinneringen	in	de	context	deelden.	In	de	maanden	erna	interviewde	ze	mensen	van
verschillende	denominaties	en	daarbuiten	over	hun	troostherinnering(en),	in	totaal	leverde	het
92	verhalen	op.	De	oudste	was	104	jaar,	de	jongste	6	jaar	en	alle	leeftijdscategorieën
daartussen,	nu	gebundeld	in	het	boek.	Fia	haar	inspiratie	werd	ingegeven	door	het	verlangen
als	kerk	naar	buiten	gericht	te	zijn	om	zachte	krachten	te	leggen	in	een	verhardende	en
polariserende	maatschappij.	Het	voorwoord	werd	geschreven	door	een	psychiater	die	het	boek
als	een	belanghebbend	boek	omschreef.	Vrijwel	alles	wat	er	zich	in	het	leven	kan	afspelen	komt
aan	de	orde,	troost	daarbinnen	licht	op	in	alle	kleuren	van	de	regenboog.

Boekpresentatie	5	juli	om	14.30	uur	in	de	Noorderlichtkerk	in	Zeist

Teun	Kruijswijk	Jansen	schrijft:
Een	aantal	van	jullie	weten	dat	ik	samen	met	Conny	Sonneveld	(werkzaam	bij	'De	herbergier'	in
Scherpenzeel)	sinds	begin	2023	werkte	aan	een	boek	om	mensen	met	beginnende
geheugenproblemen	(o.a.	dementie)	en	hun	partners/familie/vrienden/bezoekers	te
ondersteunen.	De	aanleiding	hiervoor	was	dat	we	ontdekten	dat	er	heel	weinig	materiaal	voor
thuissituaties	voorhanden	is/was.
Andries	Govaart	dichtte	op	ons	verzoek	enkele	liederen	met	dit	thema,	en	nodigde	ons	daarbij
meteen	uit	om	er	een	boekje	bij	te	maken.

Het	werd	een	losbladig	boek	dat	je	helpt	een	boek	te	maken	dat	helemaal	over	jou/	jouw
geliefde	gaat	en	zijn/haar	geschiedenis.	De	titel	van	het	boek:	Even	tot	hier…
Via	internet	is	het	boek	te	bestellen	via	de	webshop	van	Ekklesia	(bestellen;	E.19,99).
Via	de	CBC	Houten	komt	het	boek	op	de	lijst	waar	christelijke	boekhandels	Nederland	gebruik
van	maken.	Daar	is	het	boek	dus	ook	te	bestellen.	Wij	zullen	dit	najaar	voor	groepen
desgewenst	graag	presentaties	gaan	geven	om	deze	nieuwe	mogelijkheid	van	ondersteuning	te
begeleiden.
In	de	zomer	komt	er	een	(professioneel)	begeleidend	filmpje	bij	het	boek	te,	zodat	de	gebruikers
wat	op	weg	geholpen	kunnen	worden.	
	

ORGEL	ZAKEN

Commissie	Orgelzaken:	noodzakelijk	om	in	te	schakelen	bij	orgelkwesties
De	Commissie	Orgelzaken	(COZ)	adviseert	kerkrentmeesters	over	alles	wat	te	maken	heeft	met
het	beheer	en	onderhoud	van	kerkorgels.	Dit	betreft	onder	andere:	nieuwbouw,	aankoop,
restauratie	en	groot	onderhoud,	overplaatsing	van	orgels.	Via	de	COZ	kan	een	advies
(Beknopte	Inspectie)	worden	aangevraagd	als	er	onduidelijkheid	is	over	de	conditie	en	de
onderhoudstoestand	van	een	orgel.	Verder	heeft	de	COZ	een	fondsenlijst	beschikbaar	die	kan
worden	gebruikt	bij	het	aanschrijven	van	fondsen.
Het	is	kerkordelijk	verplicht	om	vooraf	advies	in	te	winnen	bij	de	COZ	wanneer	er	aanpassingen
worden	gedaan	aan	historische	orgels.	Op	grond	hiervan	kan	het	regionale	college	(CCBB)
toestemming	verlenen	voor	restauraties,	overplaatsingen	en	eigendomsoverdracht	van	orgels.
Gemeenten	kunnen	volgens	de	generale	regeling		daarvoor	gebruik	maken	van	erkende
onafhankelijke	orgeladviseurs	die	door	de	COZ	zijn	aangewezen.
Voor	meer	info	over	de	COZ	en	de	brochure	“Zorg	voor	het	orgel”	zie:
www.kerkrentmeester.nl/commissie-orgelzaken/
www.kerkrentmeester.nl/orgelzaken/
	

BEROEPEN	EN	MEER

Op	zondag	29	juni	hoopt	ds.	H.I.	Methorst	bevestigd	te	worden	en	intrede	te	doen	in	de
hervormde	gemeente	Veenendaal.

Ds.	E.	Meijer	neemt	op	29	juni	afscheid	van	de	hervormde	gemeente	in	Werkhoven.

Op	zondag	6	juli	staat	de	Intrede-	en	bevestigingsdienst	van	ds.	J.	van	der	Windt	gepland	in	de
Brug	in	Amersfoort.

Mw.	ds.	R.	Van	Ginkel	neemt	aan	het	eind	van	de	zomer	afscheid	van	de	protestantse
gemeente	Vreeland.

Ook	ds.	P.	Koekkoek	neemt	eind	augustus	afscheid.	Hij	bereikt	de	emeritaatsleeftijd	en	neemt
afscheid	van	de	protestantse	gemeente	Woudenberg.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl
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