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OVERDENKING

Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze A
brandoffers op aan de HEER, ook al was de fundering van
het heiligdom van de HEER nog niet gelegd. Ezra 3: 6

In de classis willen we iedereen enthousiasmeren grondig p‘
over het kerkgebouw na te denken. Ik introduceer daarbij
Cyrus. Hij wordt in mijn beleving niet vaak aangehaald. Maar
hij was de koning van Perzié en God gaf het hem in de mond
om ervoor te zorgen dat de tempel in Jeruzalem herbouwd zou worden. De tempel lag in puin.
De Joden waren in ballingschap in Perzié. God zag wat ze nodig hadden: een plek om te
dienen.

Daarom werd bij het bouwen van de tempel het altaar het eerst gebouwd. Nog zelfs voor de
tempel er stond, stond er een altaar. Dat is belangrijk. Het eerste gebod is de lof aan God. Dat
kan overal. Maar er is meer. De boeken Ezra en Nehemia onderstrepen het belang van een
plek om te geloven, om dienst te kunnen doen. De Joden hebben in de ballingschap ervaren
hoe moeilijk het is om het geloof vast te houden zonder plek.

Natuurlijk is onze situatie een andere dan die van Ezra en Nehemia. Onze kerken liggen niet in
puin. Maar de noodzaak van een plek is er een om te overdenken. Niet iedereen kan zijn
gebouw open houden. Dat doet altijd pijn. Maar soms is het niet anders. Ik mag regelmatig
aanschuiven bij kerkenraden. Ik hoor de zorgen, ik zie de vreugde. Ik zie fantastische
kerkgebouwen. Vrijwilligers die zich van harte inzetten. Ik hoor ook zorgen. Het gebouw is een
lust maar kan ook een last worden. Wat moet je doen? Hoe houd je de lofzang gaande?

Elke plek moet eigen afwegingen maken. Zelfs zonder gebouw ging in Jeruzalem de lofzang
door. Misschien is dat een troost. Na de oorlog zijn vele kerkgebouwen neergezet. De tijd is
anders. Maar waar de dienst volgehouden wordt, is Christus aanwezig.

IMPRESSIE VAN HET WERK

Werkgemeenschap Amersfoort en omgeving.

Is de gezonde mens de norm? Of de zieke? Is gezondheid misschien heel bijzonder? Wat
betekent gebrokenheid in ons denken? We spraken erover in de werkgemeenschap van
Amersfoort en omstreken naar aanleiding van de commotie van Tom de Wal en zijn arrestatie in
Tilburg. In de kerken en in de werkgemeenschap zijn er mensen die zich door hem
aangetrokken voelen. Predikanten worstelen daarmee. Hij staat voor een christendom dat niet
het onze is. Hij lijkt een deal met God te sluiten: u ons geloof, wij uw genezing als een soort
automatisme. Behalve dat hij ook nog eens mensen uitsluit, is dat niet de manier waarop wij
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willen geloven. lemand haalde de tekst uit Dani€l aan, waarin Sadrach, Mesach en Abednego
hun vertrouwen uitspreken op redding van God en tegelijkertijd ruimte laten voor de gedachte
dat God hen niet zal redden. We spraken over de vraag of we wat laten liggen als mensen, als
Tom de Wal en anderen, mensen trekken. Verschillende collega’s gaven aan dat zij zieken
zalven in hun gemeente als troost als belofte van God dat je voor Hem heel bent. Een voorbeeld
van ziekenzalving is opgenomen in ons dienstboek. Ik heb niet de indruk dat het veel gebeurt in
onze classis. Maar misschien vergis ik mij. Het is altijd goed in gesprek te blijven met mensen
op zoek. Wat zoek je? Waar zit je nood?

Kerkgebouwen ‘ballenbak’.

De avonden over de gebouwen waren een groot succes. Inmiddels heeft u allemaal de
gegevens gekregen om kennis te nemen van de website die u op het pad leidt naar gesprek
over het gebouw. U wordt uitgedaagd te spelen. Speelruimte gevonden heet de website.
Waarop lijkt deze generatie zeg Jezus in Lucas 7 (31 en 32). En hij vergelijkt haar met kinderen
die op een plein bruiloftie en begrafenisje spelen. Kinderen kennen geen taboes. Ze ontdekken
in hun spel hoe de werkelijkheid in elkaar zit. De gelijkenis staat in een polemische context. Ik
laat die context en daag u uit als kinderen te gaan spelen. En als u in de kerkenraad een zetje
nodig hebt, of in gesprek wilt, dan kunt u contact met mij (t.verhoeven@protestantsekerk.nl)
opnemen. lk speel graag met u mee. Deze maand ben ik nog bij twee kerkenraden uitgenodigd
om het classicaal beleidsplan te bespreken: een mooie aanleiding voor gesprek. Voor specifieke
vragen zijn ook ds. Willem — Jan de Hek en ds. Joost Schelling bereikbaar. Zij hebben de
website ingevuld met voorbeelden uit de praktijk. Wij zijn als classis hen erg dankbaar. Ze
hebben een mooi werk neergezet.

Diaconale dag.

In januari was ik als gast op de diaconale dag van Kerk in Actie. Jonna van den Berge had een
mooi verhaal waarin ze twee werkwijzen voor kerkenwerk besprak: Het kookboekmodel en het
koelkastmodel. In het kookboekmodel ga je op zoek naar allerlei ingrediénten. Meestal heb je ze
niet in huis. Misschien moet je wel drie winkels langs. In de kerk maak je plannen. Maar voor die
plannen heb je meer mensen nodig dan er zijn, je hebt allerlei materialen nodig. De kerk is te
klein, te groot. Het is frustrerend op die manier, terwijl je in het koelkastmodel kijkt welke
mensen in jullie gemeente te mobiliseren zijn, wat hun gaven zijn en welke mogelijkheden er
zijn in jullie context. Ik vind het twee verhelderende modellen die zeker ook kunnen helpen als u
met de ballenbak aan het werk gaat. Ds. de Hek zei daarbij: wij zijn niet bang als er iets mislukt.
In de Jacobikerk mogen duizend bloemen bloeien. En misschien zijn het er bij u drie. Dat is ook
geen punt.

Ontmoeting tussen vertrouwenspersonen.

Eind januari was er ook een avond voor vertrouwenspersonen in onze classis. Mooi om zoveel
betrokken mensen bij elkaar te zien. Wie erbij aanwezig was, krijgt nog informatie thuis. Er zijn
meerdere aanbieders voor cursussen om opgeleid te worden tot vertrouwenspersoon. Op dit
moment is binnen onze kerk de opleiding van het Meldpunt (SMPR) de aanbevolen route. Deze
opleiding sluit het best aan bij het werk van een vertrouwenspersoon binnen de PKN.

RING-AVOND WOERDEN "OMGAAN MET

PSYCHISCHE PROBLEMEN BINNEN DE
GEMEENTE'.

Op donderdagavond 19 maart zal er weer een Ring-avond worden gehouden. Deze avonden
zijn bestemd voor alle kerkenraden en gemeenteleden uit de Protestantse Kerk die binnen de
ring Woerden vallen. Het doel van deze avond is de band tussen kerkelijke gemeentes in de
regio te versterken door een moment van gezamenlijke ontmoeting en bezinning. Dit keer gaat
het over de omgang met psychische problemen binnen de gemeente.

Psychische problemen zijn nooit ver weg. Eén op de twee Nederlanders krijgt er ooit in het
leven mee te maken. Alle reden om er ook binnen de kerkelijke gemeente mee te rekenen en
erover te spreken. Openheid, fijngevoeligheid en begrip zijn daarbij van groot belang. Contact
met mensen met psychische klachten vraagt fijngevoeligheid en begrip voor hun manier van
beleven en hun worstelingen. Ook in de Bijbel wordt emotioneel geworsteld. Moedeloosheid,
wanhoop, een doodswens, uitputting, angst (voor mensen bijvoorbeeld). Bij Elia, Job, Jeremia
en in de Psalmen kom je steeds psychische klachten tegen. Maar hoe kunnen we elkaar in de
gemeente hierin nabij zijn?

Onder leiding van prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker willen we hierover nadenken. Zij is rector
van het Kennisinstituut Christelijke GGZ en hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam. Samen verkennen we hoe we binnen de gemeente kunnen
omgaan met psychische problemen, en vooral ook: hoe de gemeente een veilige haven kan
zijn, juist wanneer het leven schuurt. Aan de orde komen onder meer trauma, depressie en
autisme, versplinterde fundamenten, moeilijke godsbeelden en de zwaarte van uitzichtloosheid.
Zo wordt duidelijk dat het in de gemeente om meer gaat dan troostende woorden — het zou de
plek moeten zijn van belichaming van het Evangelie, een plek waar gebrokenheid niet wordt
weggeduwd maar gedragen.

Inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Om 21.30 uur sluiten we af en is er
nog gelegenheid elkaar bij een hapje en drankje te ontmoeten.

Locatie: Het Baken, Steinhagenseweg 3 in Woerden

Mensen die actief zijn in het pastoraat, maar ook andere belangstellenden zijn van harte
welkom!
Opgeven graag voor vrijdag 13 maart via woerdenring@gmail.com of telefonisch- 0348-563345.
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RING-AVOND AMERSFOORT

Op 22 april is er een avond gepland voor de ring Amersfoort. Op die avond zal ds. Ad van
Nieuwpoort vertellen over zijn nieuwste boek. Zet de datum vast in uw agenda. Tijd en plaats
volgen in maart

NIEUWS VEILIGE KERK en SMPR

De afgelopen tijd

Er is veel aandacht geweest voor de behandeling van het slachtofferbeleid op de
synodebijeenkomst in november 20255.

Er is gesproken over mediation/herstelbemiddeling als mogelijkheid bij ondersteuning voor
slachtoffers van misbruik. De bestaande klachtenprocedures via classicaal college voor opzicht
(CCVO) en interclassicaal college voor opzicht (ICO) blijven bestaan.

Er wordt een plan gemaakt waarin de Protestantse Kerk onderzoekt welke vorm van mediation
kan bijdragen aan betere ondersteuning van zowel slachtoffers als daders. Dit plan gaat
waarschijnlijk medio 2026 van start.

Waarom mediation/herstelbemiddeling als aanvulling?

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit gesprekken met SMPR-vertrouwenspersonen blijkt dat
slachtoffers vooral behoefte hebben aan erkenning, gehoord worden, duidelijke informatie,
waarheidsvinding en het terugkrijgen van controle en veiligheid. Ook daders geven aan dat zij
ruimte nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen, excuses aan te bieden en de gevolgen
van hun handelen onder ogen te zien. Hierin zou mediation/herstelbemiddeling kunnen
voorzien.

Belangrijke kritiekpunten op het plan om herstelbemiddeling toe te voegen als hulpmiddel voor
slachtoffers zijn:

e Herstelbemiddeling kan gebruikt worden als drukmiddel om snel tot afsluiting van de
misbruikcasus te komen
e Herstelbemiddeling kan de indruk wekken dat er vergeven en verzoend moet worden

Het is dus van belang dat herstelbemiddeling niet de enige manier van extra ondersteuning zal
zijn binnen het slachtofferbeleid. Er moet ook gewerkt worden aan verankering van eerder
gedane beloften over juridische, financiéle en psychologische hulp en eventuele compensatie.
Veilige Kerk werkt aan deze verdere uitwerking en verankering van dit aspect van het
slachtofferbeleid.

Taken vertrouwenspersonen

Uit contact met SMPR blijkt dat sommige vertrouwenspersonen zaken oppakken die niet bij hun
rol passen. De vertrouwenspersoon dient bij zaken waarbij misbruik speelt, advies en hulp te
vragen aan SMPR.

De rol van de lokale vertrouwenspersoon is: luisteren, begeleiden, samen opties verkennen en
bespreken. Geef professionals de ruimte en informeer SMPR bij misbruik!

Contactgegevens SMPR: 030-3038590, info@smpr.nl

BEROEPEN EN MEER

Op 1 maart wordt ds. F.A.H.A. de Kok bevestigd in de Paaskerk in Baarn.

&
Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.+ Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. ¢ Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@classisutrecht.nl
toe aan uw adresboek.
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