
…	omdat	er	voor	hen	geen	plaats	was	in	het
gastenverblijf.	Lucas	2

Elk	zichzelf	respecterend	kerstspel	kent	een	waard	die	zich
breed	maakt	in	de	deur	van	de	herberg	en	met	barse	stem
zegt:	Nee,	er	is	geen	plaats.	Vol	is	vol.	En	als	ik	dat	zo	zeg,
dan	snapt	u	meteen	hoe	brisant	het	thema	is	dat	een	zo’n
klein	zinnetje	in	het	evangelie	met	zich	meebrengt.	Vol	is	vol.
De	problemen	en	vragen	van	onze	tijd	komen	direct	in	ons	op.	Maar	laten	we	eerst	bij	de	waard
blijven.	Die	heeft	daar	ook	maar	gestaan	met	een	huis	vol	mensen.	En	steeds	meer	kwamen
erbij.	Wat	moet	hij?	Weer	royaal	zijn	armen	uitstrekken?	Nog	een	plaatsje	maken?	De	waard
doet	de	deur	dicht.	Hij	ziet	het	niet	meer	zitten.	En	ik	denk	dat	we	hem	nog	wel	begrijpen
kunnen	ook.	Wat	moet	je?	Kan	je	ieder	mens	maar	gastvrij	blijven	ontvangen?	Het	zijn	reële
vragen.	Maar	ik	wil	de	vragen	omkeren.	Wat	heeft	die	waard	gemist?	Wat	missen	wij	als	we	‘vol
is	vol’	zeggen?

Jezus	wordt	geboren	in	het	veld,	in	een	stal.	Hij	wordt	in	doeken	gewikkeld	en	in	een	voederbak
gelegd.	Maria	en	Jozef	staan	erbij.	De	waard	is	er	niet	bij.	Hij	en	zijn	gasten	liggen	allang	te
slapen.	Dat	er	engelen	aan	de	hemel	verschijnen,	dat	ziet	hij	niet.	Hun	boodschap	hoort	hij	niet.
Herders	zien	de	engelen,	horen	de	boodschap.	Vandaag	is	in	de	stad	van	David	jullie	redder
geboren.	Hij	is	de	Messias,	de	Heer.	Herders	voelen	zich	blij	aangedaan.	De	Messias?	Zou	hij
werkelijk	gekomen	zijn?	Zij	laten	hun	kudden	in	de	steek	en	gaan	op	de	woorden	van	de
engelen	op	zoek	naar	het	kind.	Nee,	dan	de	waard.	Hij	heeft	het	Christuskind	doorgestuurd	naar
nergens.	Hij	was	een	brave	man	maar	hij	mist	het	grote	moment	in	de	geschiedenis.	Wie
missen	wij	als	we	onze	harten	sluiten	voor	de	vreemdeling	in	ons	midden?	Het	kerstverhaal	stelt
ons	een	vraag	die	schuurt.	Hoe	zit	het	met	onze	gastvrijheid?	Zouden	wij	net	als	de	waard	de
Heer	missen?
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De	ontwikkeling	van	een	website	om	gemeenten	te	ondersteunen	als	het	gaat	om	het	gesprek
over	hun	gebouw	is	in	volle	gang.	De	eerste	aanmeldingen	voor	26	en	27	januari	komen	binnen.
Ik	wil	u	er	nogmaals	op	wijzen.	Als	classis	roepen	we	2026	uit	tot	het	jaar	van	het	gebouw.	Onze
kerkgebouwen	 zijn	 stille	 getuigen	 van	 het	 geloof	 van	 vele	 generaties.	 Hoe	 zetten	 we	 de
gebouwen	 in	om	hun	 rol	 te	blijven	vervullen.	Ds.	 Joost	Schelling,	VKB,	en	ds.	Willem-Jan	de
Hek,	architect	en	dominee,	hebben	een	voorzet	gedaan.	26	Januari	 is	er	 ’s	avonds	om	20.00
uur	een	online	bijeenkomst,	27	 januari	 is	er	om	20.00	uur	een	bijeenkomst	 in	de	Bergkerk	 in
Amersfoort.	Daar	wordt	een	website	gepresenteerd	en	krijgt	u	tools	in	handen	om	het	gesprek	in
de	gemeente	te	voeren.	De	ontmoeting	met	collega’s	werkt	hopelijk	inspirerend.	U	gaat	met	een
heleboel	ideeën	naar	huis.	Ik	ga	graag	met	u	in	de	gemeente	daarover	in	gesprek.
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Opgave	digitale	bijeenkomst	26	januari	klik	hier
Opgave	fysieke	bijeenkomst	27	januari	klik	hier.

Ook	aan	de	bijeenkomst	 van	 vertrouwenspersonen	en	ambassadeurs	 veilige	 kerk	wordt	 hard
gewerkt.	En	laat	uw	vertrouwens	personen	niet	alleen	gaan.	Ook	voor	ouderlingen	valt	er	veel	te
halen.	 Het	 hoofdreferaat	 komt	 van	 de	 VPSG	 een	 organisatie	 die	 slachtoffers	 van	 seksueel
misbruik	begeleidt.	Zij	vragen	aandacht	voor	slachtoffers	die	soms	30,	40	jaar	na	het	misbruik
praten	willen.	Bij	het	ouder	worden,	zo	 is	de	ervaring,	kunnen	herinnering	naar	boven	komen.
Na	het	hoofdreferaat	zijn	er	3	workshops.	Een	over	VOG,	hoe	vraag	je	die	aan,	hoe	ga	je	om
met	weigeraars.	Een	over	misbruikslachtoffers	en	de	begeleiding,	en	een	over	de	taken	van	een
vertrouwenspersoon.	Deze	laatste	workshop	is	interessant	voor	mensen	die	net	begonnen	zijn
en	zich	afvragen	wat	er	allemaal	bij	komt	kijken.	Ook	voor	mensen	die	al	langer	bezig	zijn	kan
het	 interessant	 zijn:	wat	 pak	 je	wel	 op	 en	wat	 niet?	En	wat	 doe	 je	 als	 je	 geen	medewerking
krijgt?	 Tevens	 zijn	 we	 geïnteresseerd	 in	 mensen	 die	 een	 intervisiegroep	 willen	 vormen.	 De
avond	is	op	29	januari	om	20.00	uur	in	de	Opstandingskerk	in	Houten.	Opgave	klik	hier.

U	hebt	 ongetwijfeld	 gelezen	 en	 anders	 hebben	 de	 kerkrentmeesters	 het	wel	 gemerkt,	 dat	 de
nieuwe	quotumregeling	van	de	baan	is.	De	solidariteitsheffing	was	al	ingetrokken.	De	landelijke
kerk	erkent	dat	ze	niet	transparant	is	geweest.	Het	leek	wel	of	men	meer	geld	op	wilde	halen.
En	 er	 waren	 juist	 daarover	 twijfels.	 Kerkenraden	 protesteerden	 dat	 de	 dienstenorganisatie	 te
groot	 zou	 zijn.	 Nu	 komt	 er	 een	 kerkbreed	 gesprek:	 classes	 en	 gemeenten	 worden	 gehoord.
Over	gesprekken	 in	de	classis	Utrecht	zullen	we	u	nader	 informeren.	Het	 is	een	 ingewikkelde
zaak.	Ik	denk	dat	iedereen	het	erover	eens	is	dat	er	een	dienstenorganisatie	nodig	is.	Maar	hoe
groot	die	moet	zijn,	daarover	lopen	de	meningen	uiteen.	Laat	uw	stem	horen!	We	houden	u	op
de	hoogte.

In	Amersfoort	hadden	we	een	prachtige	bijeenkomst	voor	jeugdambtsdragers,	jeugdouderlingen
en	 een	 jeugddiaken.	 We	 dachten	 na	 over	 roeping	 en	 hoe	 snel	 je	 je	 verliest	 in	 nog	 meer
activiteiten.	Focus	op	je	hoofdtaak:	het	evangelie	delen.	De	aanwezigen	deelden	best	practices.
Sommige	ambtsdragers	hadden	te	maken	met	krimp,	anderen	juist	niet.	Het	smaakt	naar	meer,
zeiden	verschillende	deelnemers	met	dank	aan	André	Groenendijk	van	de	HGJB.	Hij	wees	op
de	cursus	die	de	landelijke	kerk	aanbiedt	voor	jeugdambtsdragers.	Voor	de	link	klik	hier	
Het	viel	ons	op	dat	jeugdambtsdragers	uit	de	grote	steden	ontbraken.	We	vroegen	ons	af,	of	dat
komt	omdat	zij	voldoende	steun	hebben	uit	de	kring	van	gemeenten	in	hun	stad.	Ik	ben	nog	wel
nieuwsgierig	naar	hun	feedback.
	

RINGEN

Overal	in	de	provincie	waren	mooie	ringbijeenkomsten.	In	de	ring	Breukelen	was	Corina	Nagel
op	bezoek.	Zij	sprak	over	kinderen	en	jongeren	in	de	kerk.	Los	van	deze	bijeenkomst	kwamen
wel	wat	vragen	bij	mij	naar	boven.	Denken	wij	aan	hen	om	wie	ze	zijn?	Of	zijn	we	alleen	maar
bezorgd	over	de	toekomst	van	de	kerk?	Hoe	begrijpelijk	ook,	ik	hoop	dat	we	vooral	zorgen
hebben	voor	hen	omdat	wij	hun	welzijn	op	het	oog	hebben.	Vanmorgen	las	ik	weer	in	de	krant
dat	het	qua	mentale	gezondheid	niet	goed	gaat	met	onze	jeugd.	Daarin	hebben	wij	een	taak.

In	de	ring	Doorn	waren	ds.	Margriet	en	dr.	Kees	van	der	Kooi	op	bezoek.	Margriet	benadrukt	dat
het	zo	de	moeite	waard	is	wat	de	kerk	aan	hart-	en	zielzorg	te	bieden	heeft.	Zoek	met	de	ander
waar	God	iets	zegt.	Breng	dat	tevoorschijn	en	anker	het	aan	een	verhaal	uit	de	Schrift.
Pastoraat	is	met	mensen	in	gesprek	gaan	vanuit	het	besef	dat	de	Herder	zelf	zal	spreken.	Het
gaat	uiteindelijk	niet	om	mijn	interventie,	maar	om	wat	de	Geest	te	binnen	brengt.	Wij	zijn	er	om
dat	tevoorschijn	te	vroedvrouwen.

In	de	ring	Utrecht	sprak	Mariska	van	Beusichem	over	Kerk	naar	Buiten.	Aan	de	hand	van	het
verhaal	van	Philippus	en	de	kamerling	dachten	we	na	over	de	kerk.	Mariska	vertelde	over	een
vrouw	die	gedoopt	wilde	worden.	Wij	hebben	daar	protocollen	voor.	Geen	doop	zonder
catechese.	En	hoe	waardevol	ook.	In	het	contact	met	bijvoorbeeld	internationale	kerken	leren
we	hoezeer	onze	gebruiken	cultuur	bepaald	zijn.	Wie	laat	zich	de	ogen	openen?

In	2026	starten	we	in	januari	met	de	avonden	over	het	kerkgebouw.	In	het	najaar	wordt	voorzien
in	drie	avonden	om	uitkomsten	van	de	gesprekken	in	de	gemeenten	te	delen.	Maar	in	het
voorjaar	kunt	u	zeker	een	avond	van	uw	ring	verwachten.	Onlangs	was	er	een	bijeenkomst	van
de	organisatoren	van	de	ringen.	Het	borrelt	van	ideeën.	Doe	mee!	Ik	hoor	nog	weleens	dat	de
classis	uit	het	beeld	verdwenen	is	omdat	niet	meer	elke	gemeente	vertegenwoordigd	is.	De
ringavonden	zijn	bij	uitstek	de	gelegenheid	om	met	elkaar	contact	te	houden.	En	vergeet	niet:
elke	classicale	vergadering	is	openbaar.	We	zien	dat	verschillende	gemeenten	de	vergadering
bezoeken,	ook	al	zijn	ze	niet	officieel	vertegenwoordigd.	U	bent	meer	dan	welkom	om	mee	te
praten.
	

KERSTWENS

Mede	namens	de	leden	van	het	Breed	Moderamen	van	de	Classis	wens	ik	u	een	gezegend
kerstfeest.
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Website

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@classisutrecht.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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