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Scholendienst 25 januari 2026 

3e zondag na Epifanie 

Liturgische kleur: groen 
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Intrede – de Paaskaars brandt al. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

- de muziek tot verstilling is een onderdeel van de OVD, waarvan de opzet is om een bewust 

moment te creëren waarop we verstillen (een wat langer voorspel van het intredelied of een 

eigen invulling van de organist). Tijdens dit moment wordt het voorbedenboek door de diaken 

naar voren gebracht en op de liturgische tafel gelegd.  

 

- wij gaan staan -  

 

Aanvangslied 216 met piano (voorganger?) “Dit is een morgen”  

        

 

Stilte  

Bemoediging en Groet  

 

- wij gaan zitten – 

 

Jullie zijn licht voor de wereld! – We kijken hoe de kerk is versierd. 

 

We kijken en zingen met LICHT // Officiële videoclip // Themasong #LICHT campagne  

 

 

Openingsgebed, voortgezet met zingen (orgel)  

Lied 463 vers 1, 2, 3 en 6  “Licht in onze ogen”.  

 

 

 

Daarna 10 woorden – bewerking van Anselm Grun voorgelezen door een leerling. 

 

 

1. God bevrijdt 

2. Ik heb aan deze God genoeg 

3. Ik heb eerbied voor Gods naam 



4. De rustdag is een cadeau van God 

5. Ik respecteer mijn afkomst 

6. Ik wil leven en gun anderen het leven 

7. Ik ben trouw 

8. Ik heb genoeg 

9. Ik ben eerlijk 

10. Ik ben dankbaar 

 

 

1. Licht komt van God  

 

Genesis 1 in beeld: 

LEGO Bijbel | Adam en Eva (Genesis 1-3) | Stop-motionanimatie NB tot 1.37 

https://youtu.be/wufg5iYHNT4 

 

uitleg: Licht van het begin … 

 

Wij zingen met orgel Evangelische liedbundel 454: vers 1  “Jezus zegt van ons” 

 

 

2. Jullie zijn licht voor de wereld  

 

Een leerling leest Matteüs 5: 14-16 NBV 

 

14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 

verborgen blijven. 15Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een 

korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 

voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij 

jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 
Wij zingen met orgel Evangelische liedbundel 262: “Uw woord is een lamp” 

 

  

  

Uitleg  

 

 

Wij kijken, luisteren en zingen: “Laat je licht maar schijnen” 

https://www.youtube.com/watch?v=GXBYohUG_P0 

 

 

      

3. Je Licht laten schijnen….  



 

Wij kijken en luisteren naar: https://www.youtube.com/watch?v=551yffh7exQ   

(Handelingen 9 : 36-42) Dorcas was een licht voor de mensen om haar heen. 

NB vanaf 1.02 en tot 4.15  

 

Bij mensen vol licht ….. 

 

Wij kijken, luisteren en zingen mee met: Geef licht van Mark en Lyda Zimmer:  

https://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g 

 

 

Dienst van de gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven 

 

 
 

De eerste rondgang is voor Dorcas     

De tweede rondgang is voor het kerkelijk werk en activiteiten   

 

(de predikant gaat klaar staan met de schaal, die achter op de lessenaar staat. De predikant 

ontvangt de collectezakken van de diakenen, die ze op de schaal neerleggen en die daarna op 

de liturgische tafel wordt geplaatst door de predikant)   

(tijdens de collecte zal de organist kort meditatieve muziek spelen en worden er enkele dia’s 

vertoond)    

 

Gebeden 

Dank- en Voorbede, (zie gebedenboek en graag een voorbede voor het eerste collectedoel) 

Stil gebed 

Onze Vader  

 

Zending en Zegen 

 
- wij gaan staan - 

 

Wij zingen met orgel Opwekking 334: vers 1 en 3 “Heer uw licht en liefde schijnen”

       

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 



Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons 

uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het 

licht overwint. 

Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer.  

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons 

uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: dat het 

licht overwint. 

 

 

Zegen  

 

v. ……………… 

a. Amen, amen, amen (lied 431c)  

 

Orgelspel 

 

Na de dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers in de Schakel 


