
Ontmoetingskerk, PKN gemeente Wilnis 

Orde van dienst 
25 december 2025  

Kerstdag 

Liturgische kleur: Wit 

Voorganger: De heer Henk Aantjes, Schoonhoven 

Organist: Timo Nobel 

 

 

Intrede – de Paaskaars brandt al.  

 

Thema: “Zoek je mee” 

 

Orgelspel 

 

Voor de dienst zingen we allen NLB lied 473  

                                                   NLB lied 487  

 

Kinderlied: Er is een kindeke geboren op aard via You Tube  

Julia van Bergen met de zandtovenaar 

 

Het koor El Shaddai zingt: “He is born” 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

- de muziek tot verstilling is een onderdeel van de OVD, waarvan de opzet is om een bewust 

moment te creëren waarop we verstillen (een wat langer voorspel van het intredelied of een 

eigen invulling van de organist). Tijdens dit moment wordt het voorbedenboek door de diaken 

naar voren gebracht en op de liturgische tafel gelegd.  

 

- wij gaan staan -  

 

Wij zingen NLB Lied 477 vers 1, 2 en 5        

  

Stil gebed 

Bemoediging en Groet  

 

- wij gaan zitten –  

 

Wij zingen psalm 98 vers 3  

 

Aanvangswoorden 

 

Lied “Wij zijn stoere herders” van Elly en Rikkert via You Tube  

 

 

El Shadai zingt: “Give me a song” 



       “Live like Christmas”   

 

 

Gebed voor de opening van de Schrift  

 

Wij zingen NLB lied 481 vers 1 en 3   

 

Projectlied Kindernevendienst:  

 

 
 

 

 

 



 

 

De heilige Schrift, gesproken en gezongen 
 

Eerste lezing  

Lucas 2: 8 – 20 

         

Zingen NLB Lied 476 vers 1 en 3         

      

Zingen El Shaddai: “the night that Christ was born”      

  

Verkondiging:  Zoek je mee?  

 

Zingen: De herdertjes lagen bij nachte  

 

De Herdertjes lagen bij nachte, 

zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, 

zij hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden zij engelen zingen, 

hun liederen vloeiend en klaar. 

De herders naar Bethlehem gingen: 

't liep tegen het nieuwe jaar. 

 

Toen zij er te Bethlehem kwamen, 

daar schoten drie stralen dooreen: 

Een straal van omhoog zij vernamen, 

een straal uit het kribje beneên. 

Toen vlamd'er een straal uit hun ogen, 

en viel op het kindeke teer. 

Zij stonden tot schreiens bewogen, 

en knielden bij Jezus neer. 

 

Zingen El Shaddai: “Messia” 

 

Gebeden 

Dank- en Voorbede, (zie gebedenboek en graag een voorbede voor het eerste collectedoel) 

Stil gebed 

Onze Vader 

Zingen El Shaddai: “Christmas coral overture” 

 

         

Dienst van de gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven 

 

De eerste rondgang is voor KIA kinderen in de knel      



De tweede rondgang is voor het kerkelijk werk en activiteiten    

 

(de predikant gaat klaar staan met de schaal, die achter op de lessenaar staat. De predikant 

ontvangt de collectezakken van de diakenen, die ze op de schaal neerleggen en die daarna op 

de liturgische tafel wordt geplaatst door de predikant)   

(tijdens de collecte zal de organist kort meditatieve muziek spelen en worden er enkele dia’s 

vertoond)    

 

 

 

 

Kerstgedicht 

 

God heeft het geluk op de aarde gebracht:  

Een ster is gaan stralen, een licht in de nacht. 

Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en klein. 

Hij is onze Redder die bij ons wil zijn.  

 
- wij gaan staan - 

 

Slotlied “Ere zij God”       

 

Zegen  

 

v. ……………… 

a. Amen, amen, amen (lied 431c)  

 


