
Ontmoetingskerk, PKN gemeente Wilnis 

Orde van dienst 
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Hemelvaart 

Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Mevr. A.C. Klein, Amsterdam. 

Organist: Marc Koning 

 

Intrede – de Paaskaars brandt al. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

- de muziek tot verstilling is een onderdeel van de OVD, waarvan de opzet is om een bewust 

moment te creëren waarop we verstillen (een wat langer voorspel van het intredelied of een 

eigen invulling van de organist). Tijdens dit moment wordt het voorbedenboek door de diaken 

naar voren gebracht en op de liturgische tafel gelegd.  

 

- wij gaan staan -  

 

Intochtslied (staande): Psalm 65: 1,2, 5 en 6 De stilte zingt u toe o Here  

       

 

Votum en groet 
V. Onze hulp is in de Naam van Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk dat zijn hand  
begonnen is. 

Allen:  Genade zij ons, en vrede, 
van God de Vader, 
en Jezus Christus, zijn eniggeboren  
Zoon, 
in de kracht van de Heilige Geest.  
Amen 

 

- wij gaan zitten –  

 

Lied: 67A 1, 2 Heel de aarde jubelt en juicht 

 

Kyriëgebed  

 

Lied: 67A 3 en 4 Heel de aarde jubelt en juicht 

 

Er is vandaag geen kindernevendienst 

 



 

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

 

Evangelie lezing: Handelingen 1: 1-12 
 

 

 
 

Lied: 655 1,2, 4,5   Zing voor de Heer een nieuw gezang      

  

  

Uitleg en verkondiging: Geroepen om niet te blijven kijken, maar te gaan leven in de kracht 

van de Geest 

 

Orgelmuziek:  meditatief.  

 

Lied: Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water…... Nederlands en Engels.  

 

Als een hert dat verlangt naar water,  

zo verlangt mijn ziel naar U.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U.  

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  

Aan U alleen geef ik mij geheel.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U. 



 

 

You’re my Friend and You are my Brother 

Even though You are a King 

I love You more than any other 

So much more than anything 

You alone are my Strength, my Shield 

To You alone may my spirit yield 

You alone are my heart’s desire 

And I long to worship Thee. 

 

 

Dienst van de gaven en gebeden 
 

 

Voorbeden / Stilte 

  na de intenties wordt gezongen: 

 

 
       Heer, on-ze  Heer,   wij  bid-den U,  ver-hoor ons! 

 

Inzameling van de gaven 

 

De eerste rondgang is voor Alzheimer café in Mijdrecht 

   

De tweede rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen. 

 

(de predikant gaat klaar staan met de schaal, die achter op de lessenaar staat. De predikant 

ontvangt de collectezakken van de diakenen, die ze op de schaal neerleggen en die daarna op 

de liturgische tafel wordt geplaatst door de predikant)   

(tijdens de collecte zal de organist kort meditatieve muziek spelen en worden er enkele dia’s 

vertoond)    

 

 

Zending en Zegen 

 
- wij gaan staan - 

 

Slotlied:  lied 663: 1 en 2 

       

 

Zegen  

 

v. ……………… 

a. Amen, amen, amen (lied 431c)  



 

 

 

                                   Gezegende week 

 

 

 

 


