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Voorganger: Ds. Erick Versloot 
 

Organist:  Johan van der Leij 
 
Zang:   Martin Kroon 

 



Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Stilte 
 

Staande zingen wij: Psalm 90a: 1, 2 en 6 

 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgedruis 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 

De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer 

 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
- we gaan zitten – 

 
Kyrie en Gloria: Gedenken en vieren 

 
Zingen: Lied 939: 3 

 
Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan. 

 
Gedicht: Gegrift in Gods hand…Annemarie Hagoort 

 
Een naam gebeiteld in steen. 
Een naam uitgeroepen bij de geboorte. 
Een naam gegeven als opdracht om te leven. 
Een naam gefluisterd in liefde. 
Een naam alleen nog als herinnering. 
Een naam gegrift in Gods hand. 

 
We noemen de namen van de mensen die dit jaar gestorven zijn en zingen 
liederen. 



 An Nagtegaal – van Leeuwen  93 jaar 
 
Zingen: Johannes de Heer 33: 1  

 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,  
die hemel en aarde verenigt tezaam.  
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.  
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?  
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.  
 

 
 Johannes Marinus Schutte  66 jaar 

 
Zingen: Lied 701: 1,4  

 
Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 Hendrik den Boer    87 jaar 
 
Zingen: Psalm 43: 4 (berijming 1773) 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt.  
 

 De namen die niet genoemd zijn 
 

Zingen Gezang 312: 3 Liedboek voor de Kerken 



Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen, 

ontfermend Vader, d' aard' word' een 

in uwe Zoon, door Hem alleen! 

Breng in uw huis eens al uw kind'ren samen 

voor eeuwig! Amen!  

 Ieder die wil kan een kaarsje aansteken,  
Martin Kroon zingt ondertussen: De steen 
 

Gebed 
 
Gesprek met de kinderen, waarna wij zingen: Lied 423: 1 

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
Ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!  

(Kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 
Lezen: Johannes 14: 1-7 
1  Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? 3  Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie 
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik 
heen ga.’ 5  Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we 
dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7  Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn 
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’  

 
Zingen: Lied 727: 1, 2 en 10 

 

Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja. 
 
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. 
Halleluja, halleluja. 
 
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! 
Halleluja, halleluja. 

Uitleg en verkondiging 



 
Zang door Martin Kroon: Als ik je zie in de hemel   
Daarna komen de kinderen terug uit de Kindernevendienst 
 
Inzameling van de gaven  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Zingen: Ga maar gerust… tekst: Sytze de Vries, wijs Finlandia, J. Sibelius 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan, 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind, waardoor je ademhaalt. 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand die al je tranen wist. 

 
Wegzending en zegen, beantwoord met driemaal ‘Amen’.  
 
Ontmoeting met koffie/thee/limonade in de Schakel 
 
Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst voor beamer tijdens zang Martin Kroon  –  

De steen –  bij moment van gedenken 

 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 



De stroom van een rivier hou je niet tegen. 

Het water vindt altijd een weg omheen. 

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, 

neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. 

Om hem dan glad en rond gesleten, 

te laten rusten in de luwte van de zee. 

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, 

ik leverde bewijs van mijn bestaan. 

Omdat, door het verleggen van die ene steen, 

de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan. 

Bram Vermeulen 

Bij moment na uitleg en verkondiging: 

Weet je nog mijn naam – Eric Clapton  

Weet je nog mijn naam 

Als ik je zie in de hemel 

Raak je mij dan aan 

Als ik je zie in de hemel 

Ik hou je vast 

En draag de last 

Want ik weet, ik hoor nog niet 

In de hemel 

Weet ik wie jij bent 

Als ik je zie in de hemel 

Had je mij herkent 

Als ik je zie in de hemel 

Ik draag het leed 

Omdat ik weet 

Dat je mij, niet vergeet 

In de hemel 

Tijd verzacht geen pijn 

Tijd heelt geen verdriet 

Tijd vergeet geen leed 



‘t Heelt je wonden niet 

Heelt ze niet 

Zou je mij zien staan 

Als ik je zie in de hemel 

Ik hou je vast 

En draag de last 

Want ik weet, ik hoor nog niet 

In de hemel 

Ja ik weet, ik hoor nog niet 

In de hemel 

 

 

 

 

 
 


